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Dor komme ze an, dor komme ze an  
De Alese Reuzen, ze komme tesaam.  

Als Reuzen hier de stroat op gan.  
Mi Boel en Nölle, Mi Boel en Nölle,  
Mi Boel en Nölle dur Ganzegat!  

 

De Reuzen op pad dur Ganzegat. 
En ze hebben er nog gin inne gehad. (... wa zedde? ...)  

Ze hebben er nog gin inne gehad.  
 
 

Ge wit da’ wai hauwe van ’t Brabants land  
’t Rood-Witte bont en ‘t land van zand  

Als Reuzen hier de stroat op gan.  
Mi Boel en Nölle, Mi Boel en Nölle,  
Mi Boel en Nölle dur Ganzegat!  

 

’t Rood-Witte bont en ‘t land van zand 
De Reuzen op pad dur Ganzegat. 

En ze hebben er nog gin inne gehad. (... wa zedde? ...)  
Ze hebben er nog gin inne gehad.  

 
 

Di bisje zi allein mar krak. 
En wandelt als tak op zun gemak.  

Als Reuzen hier de stroat op gan.  
Mi Boel en Nölle, Mi Boel en Nölle,  
Mi Boel en Nölle dur Ganzegat!  

 
D’r wandelt ’n tak op zun gemak. 

’t Rood-Witte bont en ‘t land van zand 
De Reuzen op pad dur Ganzegat. 

En ze hebben er nog gin inne gehad. (... wa zedde? ...)  
Ze hebben er nog gin inne gehad.  
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Wat hi onzen Henk? Ja, welken Henk?  
’t Is ’n bisje, da’s wajik denk. 

Als Reuzen hier de stroat op gan.  
Mi Boel en Nölle, Mi Boel en Nölle,   Mi Boel en Nölle dur Ganzegat!  

 

’t Lieveherebisje – ons Hertha in d’r kisje.  
D’r wandelt ’n tak op zun gemak. 

’t Rood-Witte bont, het land van zand 
De Reuzen op pad dur Ganzegat. 

En ze hebben er nog gin inne gehad (... wa zedde? ...)  
Ze hebben er nog gin inne gehad. 

 
 

‘nen Borrel op toffel en bier uit de kraan  
Van de Grautelse Hei ‘ne fazantenhaan.  

Als Reuzen hier de stroat op gan.  
Mi Boel en Nölle, Mi Boel en Nölle,   Mi Boel en Nölle dur Ganzegat!  

 

’n Platvoetindiaan – van den Haikant vandaan.  
’t Lieveherebisje – ons Hertha in d’r kisje. 

D’r wandelt ’n tak op zun gemak. 
’t Rood-Witte bont, het land van zand.  

De Reuzen op pad dur Ganzegat. 
En ze hebben er nog gin inne gehad (... wa zedde? ...)  

Ze hebben er nog gin inne gehad.  
 
 

Dor komme ze an, dor komme ze an  
De Alese Reuzen, ze komme tesaam.  

Als Reuzen hier de stroat op gan.  
Mi Boel en Nölle, Mi Boel en Nölle,   Mi Boel en Nölle dur Ganzegat!  

 

’n Platvoetindiaan – van den Haikant vandaan.  
’t Lieveherebisje – ons Hertha in d’r kisje. 

D’r wandelt ’n tak op zun gemak. 
’t Rood-Witte bont, het land van zand.  

De Reuzen op pad dur Ganzegat.  
En wai hebben er nog gin inne gehad  (... wa zedde? ...)  

Wai hebben er nog gin inne gehad.   (... kumt goed? ...)  


