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Beste vrienden van Boel en Nölle, dit is het  

Jaarverslag van 2025  

Hier is het dan, ons vierde jaarverslag.  
En het is een bewogen jaar geweest.  

We hebben afscheid genomen van onze twee reuzenmoeders. 
 

 Ria Nooijen 

Het jaar begon verdrietig voor ons reuzengilde.  
Onze Ria overleed op 5 februari.  

Nog geen twee maanden na het overlijden van haar vriendin Diny Beniers. 
Zo verloor het Aarles Reuzengildes twee reuzenmoeders in veel te korte tijd. 

Deze twee geweldige vrouwen hebben ervoor gezorgd  
dat Aarle reuzen kreeg en dat die er prachtig uitzagen. 

En dankzij Ria’s onvermoeibaar enthousiasme ontstond er rondom die 
reuzen een heus reuzengilde, dat in vijf jaar tijd voor veel plezier heeft 

gezorgd. Begin januari kon Ria de doop van ons jongste reusje Jantje nog 
meemaken. En wat genoot zij daar nog met volle teugen.  

En een paar dagen later werd haar ook door de burgemeester een lintje 
opgespeld. Zo verguld was ze daarmee. En of dat verdiend was!  

Lang niet alleen voor haar inspanningen voor onze reuzen. 
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De doop van Jantje  
Zaterdag 18 januari werd het Reuzengilde Boel & 

Nölle uitgebreid met kleine reus Jantje. Bij de 
gelijknamige snoeperij in Aarle-Rixtel werd Jantje 

door burgermeester Lianne van der Aa 
ingeschreven in het Laarbeeks geboorte- en 
ingezetenenregister. Diaken Ton Scheepens 

doopte Jantje met een combinatie van 
‘vruchtwater’, wijwater uit de Aarlese kerk én 

Lourdes voor verbinding, solidariteit, humorvolle 
gemeenschap, lachen en zorgen voor elkaar. 

Naast de bijna vier meter hoge Boel & Nölle loopt 
reusje Jantje in iets groter dan menselijk formaat. 

Hij is beweeglijk en dat maakt interactie met 
publiek goed mogelijk. Zijn reuzenkop is 

vervaardigd door Ria Nooijen en Joep Gooiker. 
Zijn neus en oren vallen wat groot uit,  

want Jantje ruikt gezelligheid en hoort graag  
alles wat er in de gemeenschap speelt. 

In aanwezigheid van de Aarlese Reuzenmoeder 
Ria Nooijen, peetouders Marscha Verstappen  

en Tom van den Heuvel, genodigden en 
vertegenwoordigers van diverse Reuzengilden  
in Brabant, verwoordde de burgermeester het 

belang van de internationale eeuwenoude 
traditie van Reuzen in de gemeenschap. 
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Reus Jantje op koningsdag 

 
Jantje maakte zijn debuut in het dorp met 
koningsdag. En dat nog wel heel alleen, 
zonder zijn twee reusachtige compagnons 
Boel en Nölle. Jantje is voor een reus van een 
best bescheiden formaat, hoewel je dat hier 
op de foto naast Julia niet zou zeggen. Vrij 
onverwachts, ook voor het Aarles 
Reuzengilde, verscheen Jantje 
zaterdagochtend op de Koningsmarkt op de 
Kouwenberg in Aarle. 
En daar trok hij natuurlijk de aandacht.  
Hij stapte vrolijk rond op de markt en trok 
veel bekijks, ontmoette er ook bijna zijn alter 
ego, de echte Jantje, die jarenlang zijn snoep 
en sigarenwinkel dreef aan de dorpsstraat. 
Eenieder die in Aarle opgegroeid is, heeft 
jarenlang regelmatig voor de grote bak met 
snoep gestaan om het zondagsgeld om te 
zetten in iets lekkers. Ondertussen kan dat 
nog steeds bij Marsha’s Snoeperij Jantje.  
En Jantje maakte gelijk nog een flinke toer 
door het dorp samen met Harmonie de Goede 
hoop. Zij trokken met de optocht van 
versierde kinderfietsjes langs Mariëngaarde. 
Dus eindelijk heeft het dorp kennis kunnen 
maken met deze nieuwe, kleine reus.  
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Reus Jantje in Goirle op verjaarsvisite 

Die reuzen zijn er om de dorpsgemeenschap te beschermen, want ze staan voor dat wat het 
dorp bijeenhoudt. Ze verbeelden datgene wat voor onze gemeenschap van belang is. Met 
krachtige woorden roemde burgemeester Mark van Stappershoef, zelf een fan van de reuzen, 
de jarige reuzen van Goirle en Riel in zijn toespraak.    
Na weken van droog weer eindelijk regen. Goed voor de natuur, maar minder handig als je er 
met de reuzen op uit wil trekken. Dat overkwam ons in Goirle. De reuzen Johanna Abcovia van 
Goirle en Toon mee ’t vèèreke vierden hun verjaardag.  
Het feest van hun tiende verjaardag viel een beetje in het water. Vanwege de voorspelde 
regen en windstoten mochten de uitgenodigde reuzen en de twee jarigen niet de straat op.  
 
Maar het Aarles Reuzengilde liet zich hierdoor niet weerhouden om naar Goirle te reizen met 
welgemeende felicitaties en met onze kleine reus Jantje, die het feest wist op te fleuren. Hij 
liet zich de taart goed smaken en maakte een ronde door het winkelcentrum, waarbij hij aan 
alle kinderen snoepjes uitdeelde. Een flinke paraplu beschermde onze Jantje tegen de regen.  
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Lucius en Amaka als bruidspaar voor de kerk met hun getuigen: Gigantius uit Maastricht en Reuzin Agnes uit 
Geraardsbergen (B)..  
 
Bijna was het niet gelukt. Doordat er in en om Aarle heel veel georganiseerd werd in dit 
weekend, waren er veel leden van het reuzengilde elders nodig. Met de hulp van een paar 
extra vrijwilligers was het toch mogelijk dat onze drie reuzen naar Heerlen konden. Daar werd 
een nieuwe reuzin onthuld, gedoopt en ingeschreven: Amaka. En zij werd deze dag ook 
getrouwd met de 30 jaar oude Lucius, de Heerlense stadsreus.  
In Heerlen kwamen daarom zo’n 70 reuzen bijeen om de bruiloft van Lucius en Amaka te 
vieren. Die trokken in een grote optocht door het centrum van de stad onder grote 
belangstelling van het toegestroomde publiek. De Aarlese reuzen mochten de stoet aanvoeren 
en trokken veel bekijks.  
 
 
 
Onze kleine reus Jantje hobbelde door de straten 
op zoek naar kinderen die allemaal een snoepke 
van hem kregen. Jantje van Ganzenwinkel 
erachter aan, die eenieder ging uitleggen dat hij 
toch de echte Jantje is.  
De reuzenstoet begon in grote hitte, waarbij het 
flink zweten was in de buik van de reus. 
Langzaamaan begon de lucht flink te betrekken 
en uiteindelijk kregen we een zware onweersbui 
over ons heen.  
 

 
Half verzopen Aarles Reuzengilde in Heerlen. 

Heerlense Reuzenoptocht met Bruiloft 
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Kleine reus  
Jantje  
onder de voet  
gelopen op  
Tilburgse kermis 
 
 
 
In Tilburg hebben we de jaarlijkse kermis geopend. Dat ging natuurlijk niet zonder de 
aanwezigheid van een aantal Brabantse reuzen. Vandaar dat Boel en Nölle en ons Jantje 
present waren, samen met de reuzen van Goirle, Riel en Gilze. Tussen al het geweld van de 
indrukwekkende kermisattracties (het leek de Aarlese voorjaarskermis wel) trokken de reuzen 
toch heel wat bekijks.  
 
Voorafgegaan door de plaatselijke percussiegroep Stix trokken de grote gasten de kermis op 
om bij een kermisattractie post te vatten voor het geïmproviseerde podium voor de opening. 
Onderweg bleef de hoed van Gullemoei uit Gilze (bijna 5 meter) hangen in de takken van de 
bomen, waardoor haar hoofd ver mee moest draaien. Hoewel sommigen beweerden dat ze 
waarschijnlijk een Tilburgse reus had gezien aan de overkant van het Heuvelplein. Zij is 
namelijk op zoek naar een geschikte reuzenbruidegom. Was het de geest van de Tilburgse reus 
Fraans Krèùk zelf? De Tilburgse reuzen zijn in een lange winterslaap door gebrek aan 
vrijwilligers.  
 
De Tilburgse wethouder voor kermiszaken hield een geïnspireerde toespraak over het aloude 
kermisfeest van de stad van de Kruikenzijkers vanaf de ‘Phantom’, een moderne variatie om 
mensen bij wijze van plezier (of marteling) wild door de lucht te slingeren.  
 
Pas op de terugweg over een overvol kermisterrein ging het mis voor onze arme Jantje. In de 
chaos tussen publiek, dikke elektriciteitskabels en verkeershindernissen werd ons arme, kleine 
reusje onder de voet gelopen door reus Boel (schoenmaat 83). Dat leverde twee zwaar 
geschonden enkels op, waar de dokter aan te pas moest komen.  
Het leert ons in elk geval dat een paar reuzen in het openbaar niet zonder risico zijn. 
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Reuzenoptocht in Oisterwijk 

Boel en Nölle maakten 21 september hun opwachting voor de Reuzenoptocht in Oisterwijk. 
Peer Paorel, Heukelomse Mie, Gèèselse Ermelindis, Arioneke ùt Haoren en Hendrikje het 
monster van de vennen verwelkomden zo’n 70 reuzen uit binnen- en buitenland. Voorafgegaan 
door zes gildes uit de deelgemeentes van Oisterwijk trok er een lange optocht door het dorp. Er 
waren ook heel wat reuzen uit België en Frankrijk van de partij. We hebben ons Frans weer 
eens opgehaald. 
 
De kleine reus Jantje keek zijn ogen uit en deelde veel snoep uit aan de kinderen in het publiek. 
Onze Nölle was natuurlijk extra gespannen nu we zijn peetouders Ermelindis en Peer Paorel 
bezochten in hun eigen dorp. De vijf plaatselijke reuzen stonden op een rij opgesteld om aan 
het eind van de route voor het oude gemeentehuis het defilé af te nemen. Nölle had een kleine 
attentie meegebracht met lekkernijen uit Aarle. Natuurlijk met een grote fles heerlijk 
reuzenbier van onze Aarlese brouwer de Gieterij.  
 

    
 
En wat een verrassing om ook onze Laarbeekse burgemeester Lianne van der Aa in Oisterwijk 
tegen te komen. Zodra ze de Aarlese Reuzen zag naderen, sprong ze op om ons vooraan op de 
tribune te begroeten. Oisterwijk had meerdere burgemeesters van de bezoekende reuzengildes 
mee uitgenodigd en ook de commissaris van de koning Ida Adema was aanwezig. Zij opende het 
reuzenfeest. 
 
De Aarlese reuzen dansten door de straten samen met het reuzengilde op de vrolijke liederen 
van Boel en Nölle. Na afloop werd er nog lang gefeest op De Lind. We werden goed verwend in 
Oisterwijk, want het Reuzengilde ontving ons met Brabantse worstenbroodjes, thee koffie en 
een heerlijk afsluitend feest waarbij vele reuzen deelnamen aan de reuzendansen op de 
swingende muziek van de aanwezige feestband en van de samensmelting van een stuk of 4 
blaasorkesten die helemaal los gingen op het plein. Daar kunnen wij nog een voorbeeld aan 
nemen als wij over een paar jaar onze eigen reuzenoptocht organiseren in Aarle-Rixtel.  
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Grote Clubactie 2025 

 De Aarlese Reuzen hebben  
via de Rabo ClubSupport  
een fantastisch bedrag van €549,15 ontvangen! 

Een dikke merci aan iedereen  
die op Boel Nölle en Jantje gestemd heeft.  

Boel Nölle en Jantje zeggen:  
                         “Da hedde goed gedaan!” 

Dit bedrag zal volledig ten goede komen aan de Internationale 
Reuzenoptocht van 2029 in Aarle-Rixtel. 

Wij willen iedereen die gestemd heeft REUZE bedanken voor hun steun. 
Dankzij jullie bijdragen kunnen we verder gaan om onze plannen te 
realiseren en onze reuzen in volle glorie te laten schitteren. 

Samen maken we er een geweldig evenement van! 

Een vrolijk tafereel in de reuzenhuishouding met Boel, Nölle en Jantje.  
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Reuzen in Boxtel 
“Ik had in de Mooi Laarbeek Krant gelezen dat je met de  
reuzen mee kon naar de optocht in Boxtel. Dus daar heb  
ik op gereageerd. En zo kwam het dat ik zondag meeliep  
in de optocht.” Bea van Asten liep op 12 oktober voor 
 het eerst in haar lange leven mee in een  
reuzenoptocht. Ze had eigenlijk gedacht om ergens  
langs de route te gaan staan, maar liet zich overhalen,  
omdat het toch veel leuker is om erin mee te lopen  
dan aan de kant te staan.  
Het Aarles Reuzengilde bezocht het verjaardagsfeest van Jas de Keistamper die (vorig jaar) 
vijfenzeventig jaar is geworden. Hij vierde het nu pas, want Boxtel Vooruit dit jaar een 
honderdjarig jubileum te vieren had. Jas de Keistamper is daar sinds jaar en dag onderdeel 
van. 

                            
 
Zo reisden de Reuzen van Ganzegat vrolijk naar Eendengat om op de ‘keinderkupkes’ van de 
Boxtelse markt deel te nemen aan de traditionele reuzendans aan het eind van de optocht 
door het dorp. Een reuzendans die zo gauw niet voorbij was, want het blaasorkest had er wel 
zin in na de lange toespraak van Jas de Keistamper zelf. Hij had heel wat te vertellen aan de 
plaatselijke notabelen, burgemeesters en reuzenbestuurders en het toegestroomde publiek en 
bijna iedere aanwezige werd persoonlijk genoemd in zijn speech. Zo ook de Reuzen uit Aarle-
Rixtel, Oisterwijk, Goirle en Riel, uit Heerlen en Maastricht, Bergen op Zoom en zelfs Greate 
Pier uit Kimswerd (Friesland). Die laatste was al vijftien jaar niet meer op de harde weg 
geweest, maar op uitdrukkelijk verzoek van Jas naar het zuiden gekomen. 

Boel en Nölle wensen ieder een goed Nieuwjaar,  
       Houdoe,  Groeten uit Aarle, van Boel en Nölle 
 


